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Ze groeiden op in een gesloten geloofsgemeenschap,
volgden hun ouders daarin. Tot de vraagtekens kwamen.
Vorig jaar ben ik uit de sekte gestapt. Ik leer nu pas
om Rritisch te denken’

tekst: jeroen kleijne /7 foto's: linelle deunk /Z/ styling: seraya basiran /7 visagie: karen schreuder
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VAN GOD LOS

Nelly Jochu (42) groeide op als Jehovah's getuige. Een jaar ge-
leden ging ze pas anders tegen haar geloof aankijken.

‘Ik ben boos op mezelf dat ik me zo lang voor de gek heb laten houden.
In augustus heb ik me laten uitschrijven, want ik wil geen band meer
met die organisatie. Ik ben daardoor het contact met mijn familie groten-
deels kwijtgeraakt en daar ben ik heel verdrietig over.

Van jongs af ben ik opgegroeid bij pleegouders. Tk kom uit een gezin
met negen kinderen en had veel extra aandacht nodig vanwege een
bloedafwijking die gepaard ging met heftige koortsaanvallen. Mijn
pleegouders zijn net als mijn ouders Jehovah’s getuigen. We vierden
geen verjaardagen, geen Kerstmis of andere feestdagen, maar ik voel-
de dat nooit als een gemis. Wij hadden immers ons geloof, “de waar-
heid”. Langs de deuren gaan om te prediken vond ik als kind echt leuk.
Ik mocht op de bel drukken en dan kreeg ik een snoepje.

Vijf keer per week gingen we naar de diensten in de Koninkrijks-
zaal. Daar had ik als puber natuurlijk niet altijd zin in. En soms baal-
de ik er echt van als mensen de voordeur voor onze neus dichtsmeten.
Maar ik zocht de oorzaak voor mijn negatieve gevoelens vooral bij
mezelf. Was ik wel genoeg met het geloof bezig? Voor mijn gevoel
moest ik dan gewoon meer in de Bijbel lezen. Dan zou het met hulp
van God wel weer goed komen.

Op mijn 25ste ging ik het huis uit. Ik was altijd aan het tekenen, maar
ik mocht niet naar de kunstacademie omdat die volgens mijn pleeg-
ouders te ver weg was en ik daarna geen werk zou vinden. Ik denk
dat ze de kunstacademie eigenlijk te vrij vonden.

Het werd een opleiding aan de streekschool en daarna een baan als
ambtenaar bij de gemeente. In eerste instantie bleef ik actief als Jehovah’s
getuige, tot ik negen jaar geleden een depressie kreeg doordat mijn
pleegvader alzheimer kreeg, mijn broertje schizofreen bleek te zijn en
mijn werk ook niet lekker liep. Ik ben toen lang “inactief” geweest,
ging niet meer naar de vergaderingen of langs de deuren. Omdat ik
steeds ben blijven geloven, voelde ik me daar altijd schuldig over.

Vorig jaar zag ik een Facebookfilmpje dat was opgenomen in het
Amerikaanse hoofdkwartier. Blije Jehovah’s dansten op Happy van
Pharrell Williams. Ik vond het z6 vreemd dat ze zomaar een werelds
nummer gebruikten, dat ik hele dagen ben gaan googelen. Ik kwam
allemaal verhalen tegen van ex-Jehova’s, de zogenaamde afvalligen, en
was verbijsterd over de dingen die ze vertelden over wat er echt niet
klopt. De dag des oordeels die al voor 1975 voorspeld was, de pedo-
fielen die in bescherming genomen worden, een klein groepje in Ame-
rika dat miljoenen bezit... Dat heeft voor mij niks met God te maken.

Twee zussen hebben me nu geblokkeerd op Facebook en mijn
pleegmoeder wil me niet meer zien. Af en toe spreek ik nog een zus
die geen Jehovah’s getuige is. Het liefst zou ik de anderen ook wakker
schudden. In deze “sekte” kun je eigenlijk geen normaal leven opbou-
wen of jezelf ontwikkelen als persoon. Tk kan nu eindelijk lezen wat
ik wil: boeken over filosofie, de evolutieheorie, horrorverhalen van
Stephen King, en ik leer nu pas om kritisch te denken.’
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Peter Karsten (23) komt uit een streng gereformeerd gezin. In
zijn puberteit ging hij steeds meer aan zijn geloof twijfelen.
‘Het voelt als een bevrijding dat ik nu niet meer geloof. Ik heb mezelf
meer autonomie gegeven doordat ik me minder aantrek van het oor-
deel van andere mensen — wat niet wil zeggen dat ik nooit meer nadenk
over wat anderen van me vinden. Maar ik voel me heel vrij. Ik hoef aan
niemand verantwoording af te leggen en kan denken wat ik wil.

Ik groeide op in Rijssen, deel van de Biblebelt, in een gezin met vijf
broers en een zus. Op zondag gingen we twee keer naar de kerk, we
baden voor en na het eten en daarna las mijn vader voor uit de Bijbel.
Op zondag werd er niet gesport en ik mocht zeker niet bij een voetbal-
club want daar werd gevloekt. Popmuziek draaiden we thuis vrijwel
nooit, alleen psalmen en klassiek. En zaterdagavond moest ik altijd
v66r twaalf uur thuis zijn, want dan begon de zondag.

Toch heb ik er als kind nooit zo'n last van gehad, ik wist niet beter.
Ik zat op een gereformeerde school, al mijn vrienden waren gelovig, ik
stond er nooit bij stil dat het ook anders kon. Ik groeide op in een liefde-
vol gezin en voelde me veilig. Voor mijn gevoel scheen de zon altijd.
Maar in mijn puberteit werd ik langzaam steeds kritischer. Ik ging
twijfelen. Bijvoorbeeld aan onze bekrompen houding tegenover anders-
denkenden: volgens de Bijbel ging Jezus toch om met hoeren en tolle-
naars? Bovendien vond ik de eindeloze herhaling van Bijbelteksten en
psalmen ronduit saai.

Ik ging stickem naar popmuziek luisteren, films kijken en boeken lezen
als mijn ouders niet thuis waren. Toen ik vanaf mijn 17de wel een
computer op mijn kamer mocht, ging er een wereld voor me open.
Ineens zag ik dat mensen die niet geloofden ook een zinvol leven kon-
den leiden.

Met mijn vrienden ging ik naar andere kerken, daardoor kwam ik in
aanraking met andere perspectieven. Ik vroeg me af: wat is eigenlijk
het verschil tussen die religies? Ze claimen allemaal de waarheid.

Tijdens mijn studie kreeg ik ook ongelovige vrienden. Onder
andere door de gesprekken met hen is mijn geloof echt als een kaarten-
huis in elkaar gestort. Hoe kan God alwetend, almachtig en vol liefde
zijn? Dan zou hij toch wel zorgen voor een volmaakte wereld?

God bestaat gewoon niet, was mijn conclusie. En dat heb ik ook tegen
mijn ouders gezegd. Voor hen was het een enorme schok, ze vonden het
verschrikkelijk — alsof ik vertelde dat ik verslaafd was aan de heroine.
Ze waren boos en begrepen het niet. Dat deed me pijn, omdat het voor
mij een weloverwogen beslissing was.

Tussen mijn ouders en mij is het gelukkig wel weer goed gekomen; uit-
eindelijk houden we toch gewoon van elkaar. Ik ga alleen niet meer op
zondag bij ze langs, om ze niet te confronteren met het feit dat ik niet
meega naar de kerk.’
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Anna van Praag (48) hoorde tussen haar 10de en 15de jaar bij een
sekte. Ze schreef daarover een boek.

‘Mijn vader sloot zich in de jaren zeventig aan bij de sekte van de
Italiaans-Amerikaanse “Sofia” — zo noem ik haar in mijn boek. Sofia
predikte de leer van de bio-energetica: om gezond te blijven moest je de
emotionele blokkades in je lichaam opheffen. Hoewel ze voor het huwe-
lijk was, werd de vrije liefde volop gepropageerd — zelf had ze ook
meerdere mannen,

De sekte zat in Amsterdam en alle volgelingen gingen in de zomer met
elkaar op vakantie, soms waren het er wel duizend. Tk huppelde daar
als kind vrolijk doorheen.

Op mijn 12de mocht ik lid worden van de young people’s group, dat
vond ik heel stoer. In een grote kring zaten we bij elkaar en dan vertelde
je waar je aan wilde werken. Je onzekerheden, problemen in de liefde
of zelfs verslavingen... Die bijeenkomsten werden geleid door haar zoon,
maar ik bewaar vooral bijzondere herinneringen aan Sofia zelf. Ze
was heel charismatisch en had de gave om dwars door mensen heen te
kijken. Zij zag wie ik werkelijk was. “This girl is not gonna have an
ordinary life,” zei ze speciaal over mij. Dat deed veel voor mijn gevoel
van eigenwaarde. Ik zag ook dingen die niet klopten: mensen werden
geslagen en uitgescholden. Sofia zei dat ze dat nodig hadden om te
groeien. In de context van toen vond ik dat helemaal niet raar.

Heel abrupt verdween Sofia weer uit mijn leven. Mijn ouders
werden uit de club gezet. Mijn moeder was “te negatief”, mijn vader
“te zelfstandig” — hij wilde een bedrijf beginnen. Voor mij was dat
niet eens zo’n shock. Ik had toen net verkering op school, er begon
een nieuw, spannend leven. Tk holde van het een naar het ander, zoals
pubers doen, en was vooral met mezelf bezig. Het voelde ook niet als-
of het echt was afgelopen, voor mijn gevoel kon ik altijd weer terug.

Sofia speelde heel lang geen rol meer in mijn leven, maar voor
mijn boek heb ik haar twee jaar geleden nog één keer opgezocht, in
Portugal. Daar kwam ze aanlopen over een dorpspleintje. ‘I told you
she had green eyes,’ zei ze tegen de vrouw die bij haar was. Zie je wel,
zij ziet mij echt, dacht ik weer. Sofia nodigde me uit om de volgende
dag naar haar huis te komen. Wat ze toen precies zei, houd ik liever
voor mezelf, maar ze kwam met zo’n stroom narigheid over mijn
moeder dat ik niks meer met haar te maken wilde hebben. Eindelijk
was het klaar. Tk heb die hele nacht gehuild omdat ik me realiseerde
dat ik echt nooit meer terug kon. Misschien heb ik altijd wel terug-
verlangd naar die bijzondere wereld. Nu weet ik even niet meer waar
ik naartoe ga, maar die onzekerheid geeft ook vrijheid.’
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Anna van Praag,
Een heel bijzonder meisje
Lemniscaat, € 14,95
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